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Viva Venlo! 
De stad vol historie en cultuur aan de Maas
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De stad vol historie en cultuur aan de Maas

“Venlo, zô'n stad zoë besteit d'r maar ein, met ein schoën stadhoës. Floddergats vindste béj 
ôs maar allein, wao Amor smoès. Inge sträötjes, gen grekende luu ! Vleisstraot guf 's-aovends 
'n vréjers-revu. Bios, café's, die zién der present, 't is zoë patent”

 je nou aneert lan s de aas o  dwaalt door het oude centrum ol historische 
panden en bruisende horeca. Venlo is een stad die moeilijk te weerstaan is. 

TEKST: ELMKE HENDRIX
FOTO’S: ARJAN DE LANGE

Zanger Funs van Grinsven stak het een 

kleine honderd jaar geleden niet onder 

stoelen of banken: hij hield van de Limburgse 

stad. In zijn ode Venlo Stedje (van lol en 

plezeer) mijmerde hij weg bij het stadhuis, 

de verliefde stelletjes in de Floddergats 

en de Vleesstraat, en de nooit chagrijnige 

Venlonaren.

Oudste tankstation van Nederland
Nadat fotograaf Arjan en ik de auto 

geparkeerd hebben bij de P+R bij 

het treinstation lopen we over het 

Koninginneplein het centrum in. De eerste 

grote publiekstrekker vult al snel de horizon: 

Tankstation Keulsepoort. Het is het oudste 

tankstation van Nederland, dat in 1933 op 

het drukste punt van Venlo kwam te staan. 

Waar eerst de benzinepompen onder de 

twee luifels stonden, kun je bij mooi weer 

neerploffen op het terras. In het transparante 

kioskgebouw met kleine vierkante ruiten 

zit tegenwoordig lunchroom Ut Tankstation.

Wie gek is op geschiedenis en kunst 

kan zijn hart in het gebied rond de 

horecazaak ophalen. We zijn midden 

n Links: Het Stadhuis op 

de Markt.

n Rechts: Museumkwartier 

Venlo met het Limburgs 

museum. Linksachter het 

oudste tankstation van 

Nederland.
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in het Museumkwartier Venlo. Sinds de 

eeuwwisseling rijst het Limburgs Museum 

als een statige dame boven het tankstation 

uit. Hier vind je archeologische vondsten, 

maar kom je ook meer te weten over de 

geschiedenis van de Venlose Vasteloavend 

(Limburgse carnaval, red.). 

Honderd stappen verder en je staat voor 

het Museum van Bommel van Dam. 

Waar het Limburgs Museum huist in een 

modern en strak gebouw, heeft Museum 

van Bommel van Dam het statige oude 

postkantoor als gastheer. Binnen toont het 

museum moderne en hedendaagse kunst. 

Het enige moderne tintje aan de buitenkant 

is de reusachtig gouden toeter op het dak, 

die een weids uitzicht biedt over de straat. 

Zeventig bronzen kopjes 
Het postkantoor uit 1938 is de eerste van 

tientallen imposante gebouwen die de stad 

je voorschotelt. De historie druipt van het 

straatbeeld af. Soms is het rijke verleden 

vol in het zicht met statige bordestrappen, 

glas-in-loodramen en sierlijke torentjes. 

Een andere keer zijn de Middeleeuwse 

kapconstructies, het stucwerk in Lodewijk-

XVI-stijl en oude stoomketels achter gevels 

verstopt. Een straat waarin we onszelf in de 

middeleeuwen wanen, is de Keizerstraat. 

Het verhaal gaat dat Napoleon door deze 

straat reed toen hij in Venlo arriveerde en de 

mensenmassa op de Parade wilde vermijden. 

Het postkantoor uit 1938 
is de eerste van tientallen 

imposante gebouwen die de 
stad je voorschotelt

n Rechts: Keizerstraat 

met rechts Café De 

Klep en links voormalig 

kloosterkerk Domani.

n Onder: Museum van 

Bommel van Dam.
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Vandaar ook de naam: Keizerstraat. Hoewel, 

onder de Venlonaren staat deze straat 

bekend als de Floddergats. In de zestiende 

eeuw transformeerde de weg in een grote 

modderpoel na wat regen. Aangezien 

odder  in het enloos modder betekent, 

was de bijnaam al snel geboren. 

De Floddergats voert langs het hek van de 

Dominicanenkerk. En wie goed kijkt, ziet 

dat dit niet zomaar een afscheiding is. De 

Venlose kunstenaar Ger Janssen plaatste in 

20 jaar tijd op het hekwerk zeventig bronzen 

miniatuurkopjes en verschillende plaquettes 

met informatie over plaatselijke gebruiken. 

Trapgevels en houten luikjes
We volgen het hek totdat we bij Café De 

Klep uitkomen. Het is een begrip in Venlo. 

En een plek waar je bijzondere bieren 

van over de hele wereld kunt proeven. 

We bestellen een ‘klep’ (glas bier) en een 

borrelplank en genieten van het prachtige 

uitzicht op de voormalig kloosterkerk 

Domani. Als de laatste druppel van ons 

Venloos Alt op is, slenteren we verder over 

het Dominicanenplein, de Nieuwsstraat en de 

Kleine en Grote Beekstraat totdat we op de 

Kwartelenmarkt komen. Op dit plein werden 

vanaf de veertiende eeuw tientallen jaren 

– je raadt ’t al – kwartels verhandeld. Het is 

ook de locatie waar je het een-na-oudste 

pand van Venlo vindt. Met de trapgevels, 

houten luikjes, rode bakstenen en laat-

gotische bouwstijl is het Romerhuis uit 1492 

een foto waardig. Ooit was het eigendom 

van de familie Romers, die in de 16e en 17e 

eeuw permanent in de stadsregering was 

vertegenwoordigd. Tegenwoordig geniet je 

er an thee, ko fie en chocolade. 

Pronkjuweel van Venlo
Via de Kwartelenmarkt trekken we richting 

de Stadshaven. We lopen door het niet 

meest oogstrelende stukje Venlo, met veel 

moderne gebouwen. Op de Maasboulevard 

zucht een bries over de parasols, glinstert het 

water van de Maas en vertrekken de wolken 

uit de hemel. We snappen dat Venlonaren 

hier graag vertoeven op een terras. Vanaf 

de boulevard heb je uitzicht over de rivier. 

Richting het zuiden kijk je over Blerick uit. 

In het noorden glanzen rode dakpannen 

van het restaurant Valuas. Daarachter glooit 

iets groens: de Maascorridor. We slaan 

Op de Miste in en lopen over de Oude 

Markt richting de Markt. Hier schittert hét 

pronkjuweel van Venlo: het Stadhuis. Het 

is moeilijk te geloven dat hier ooit een 

eenvoudig uit steen opgetrokken woonhuis 

stond. Toen Venlo in 1343 stadsrechten 

kreeg, droeg Gerard van Bocholt het 

pand over aan het stadsbestuur. Tussen 

1597 en 1609 verbouwde bouwmeester 

Willem van Bommel het om tot het huidige 

renaissancegebouw. Hij nam de oude delen 

erin op. Het resultaat was een stadhuis dat 

veel weg heeft van een kasteel: met spitste 

torens, hoge ramen en beelden van bekende 

n Onder: Romerhuis aan 

de Kwartelenmarkt.
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Venlonaren als humanist Erycius Puteanus 

en kunstschilder Jan van Cleef. Vanaf de 

Mark begint een labyrint aan kronkelige 

straatjes, die leiden naar de unieke winkels 

en gezellige horecatenten. We slaan de 

Lomstraat in en vervolgen onze weg richting 

het noordoosten: naar de ‘Duitse hoek’.

Duitse hoek
Met iedere stap die we zetten, verstomt het 

Venlose dialect. Al jarenlang trekken onze 

oosterburen massaal met de bus of auto’s 

naar Venlo. Het kloppende hart van de 

‘Duitse Hoek’ is rondom de supermarkt 

2 Brüder. Jaarlijks doen 3,5 miljoen bezoekers 

hun boodschappen in de winkel die al 62 jaar 

bestaat. ij  r der ind je een pak ko fie 

of pond vlees. Nee, hier is het ‘eine Päckchen 

Kaffee’ en ‘ein Pfund Fleisch’. Hoe vol de 

straten rondom de 2 Brüder zijn gevuld, zo 

anders is het 85 meter verderop. Rondom de 

Sint Martinusbasiliek en het Ald Weishoès 

tjilpen de vogels op de daken en hobbelt 

o nu en dan een fietser o er de straatstenen. 

Het kloppende hart 
van de Duitse Hoek 
is rondom de 
supermarkt 2 Brüder

n Rechts: Het Stadhuis en 

de vele terrassen op 

de Markt.

n Midden: Sint 

Martinusbasiliek. 

n Onder: Kunstwerk 

De Krijger aan de Maas 

aan de  Maasboulevard.

n Rechtsonder: Supermarkt 

2 Brüder.
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Na een korte stop bij de basiliek en het 

voormalig weeshuis lopen we de Grote 

Kerkstraat af en slaan we linksaf de Parade in. 

We passeren restaurants, cafés en winkels. 

Maar ook een piepklein museum. 

Jan Klaassens
Op Parade 67a bungelen zwart-wit foto’s 

in de etalage en bedekt een oranje shirt 

de glazen toonbank. Het is het voormalig 

sigarenwinkeltje van Jan Klaassens, een van 

de bekendste Limburgse voetballers. Sinds 

2003 is het een museum over de in 1983 

overleden oud-international. Bijzonder detail: 

Klaassens rookte en dronk niet. Ook al had 

hij een sigarenzaak en was zijn vader de 

kastelein van het naastgelegen café. 

MOUT
Aan het einde van de dag ploffen we neer bij 

foodhall MOUT. In het voormalige pand van 

museum Bommel en van Dam smelten nieuw 

en oud perfect samen. Je eet er bij zeven 

verschillende internationale keukens 

en drinkt er lokale bieren. Vers uit het vat. 

Want Brouwerij De Klep brouwt haar creaties 

zelf. En die zijn verdraaid lekker. Probeer zelf 

maar eens.   

n Boven: Maasboulevard.

n Rechts: Kruising Parade en  

Klaasstraat.

n Rechtsonder: Foodhall 

MOUT.
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